
U bent zo trouw, Heer   
 
 
Als ik kijk naar mijn levensweg  
kan ik zien hoe U met me meeging, Heer, 
zelfs al ging ik verkeerd, 
U verliet me niet Heer, 
maar U vergaf me en U bleef me zegenen. 
Dit houd ik vast elke dag, daarom heb ik hoop. 
Omwille van uw genade  kwamen wij er door. 
Want uw gunstbewijzen gaan door,  
ze zijn nieuw elke morgen. 
Groot is uw trouw, o Heer (2x) 
 
U bent, o, U bent zo trouw, Heer, 
Ook al heb ik niet altijd gedaan  
wat U van me hebt gevraagd. 
U bent, o, U bent zo trouw, Heer, 
 
Ik kan U nooit vergoeden Heer,  
dat wat U deed voor mij, 
al mijn ketenen verbrak, U kocht mij vrij. 
Dank voor wat U voor mij hebt gedaan,  
U bracht licht in mijn bestaan. 
U bent mijn vreugd in een tijd van zorgen  
en mijn hoop voor morgen, 
vrede in elke strijd,  
kracht in mijn kwetsbaarheid. 
 
Jehovah Jireh, U, mijn Verzorger. 
Jehovah Rapha, U, mijn Genezer. 
Jehovah Nissi, U overwint. 
 
Original title: You’ve been so faithful 
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